Bijlage bij HC Zondag 9

Heidelbergse Catechismus Zondag 9 origineel en hertaald

Vraag 26: Wat geloof je als je zegt: ‘Ik geloof
in God de Vader, de Almachtige, Schepper
van de hemel en van de aarde’?

Antwoord: Ik geloof dat de eeuwige Vader van
onze Heere Jezus Christus hemel en aarde
met alles wat erin is uit niets heeft
geschapen. Hij onderhoudt en regeert de
schepping nog steeds door Zijn eeuwige
raadsplan en voorzienigheid.

Omwille van Zijn Zoon is Hij ook mijn God en
mijn Vader, op Wie ik zo vertrouw dat ik er niet
aan twijfel dat Hij mij alles zal geven wat mijn
lichaam en ziel nodig hebben. Ook al het
lijden dat Hij mij in dit moeilijke leven geeft,
gebruikt Hij voor mijn bestwil.

Hij kan dit doen omdat Hij een almachtige
God is, en wil dit doen omdat Hij een trouwe
Vader is.

Vraag 26: Wat gelooft gij met deze woorden:
'k geloof in God den Vader, den Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde?

Antwoord: Dat de eeuwige Vader van onze
Heere Jezus Christus, Die hemel en aarde,
met al wat er in is, uit niet geschapen heeft,
Die ook door Zijn eeuwigen raad en
voorzienigheid

ze nog onderhoudt en regeert, om Zijn Zoon
Christus wil mijn God en mijn Vader is;

op Welken ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel
of Hij zal mij met alle nooddruft des lichaams
en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat
Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten
beste keren; dewijl Hij zulks doen kan als een
almachtig God, en ook doen wil als een
getrouw Vader.

Website: https://www.heidelbergse-catechismus.nl/

Structuur van de Heidelbergse Catechismus

Zondag 1: Kern van het geloof: troost/houvast in Christus

e Stukvande ellende: Zondag 2-4

e Stukvan de verlossing: Zondag 5-31

o Verzoening door Christus’ voldoening: Zondag 5-6

o Hetgeloof (apostolische geloofsbelijdenis): Zondag 7-22

o Geloof en heiligmaking: zondag 23-24

o Sacramenten en de sleutels van het hemelrijk: Zondag 25-31
e Stukvan de dankbaarheid: Zondag 32-52

o Goede werken en bekering: Zondag 32-33

o Gebod: Zondag 34-44
o Gebed: Zondag 45-52



Catechismus in kernzinnen

Zondag 1: De troost (houvast) van de HC is de (geloofs)wetenschap dat je het eigendom van
Christus bent

Zondag 2/3: Wij zijn schepsel van God, geschapen naar Zijn beeld; we zijn verloren geraakt door
Adams val, maar door de Heilige Geest is er om Christus wil een nieuw begin: wedergeboorte,
een nieuwe schepping.

Zondag 4: Er is geen escape: ik ben verantwoordelijk voor heel mijn leven, dat Gods rechtvaardig
oordeel waardig is.

Zondag 5/6: Gods vergevingsgezindheid blijkt in de komst van Jezus Christus, Die in onze plaats
de straf op de zonde heeft gedragen en zo aan Gods recht voldaan.

Zondag 7: Het geloof is niet alleen een zeker weten maar ook een vast vertrouwen dat zich richt
op Christus en op de beloften van het Evangelie.

Zondag 8: De drie-enige God is een God van relatie die onze toewijding, lof en aanbidding
oproept

Zondag 9: |k geloof dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus om Zijn Zoon Christus
wil mijn God en mijn Vader is!

Definities van geloof

Erzijn drie elementen in het eerste geloofsartikel van de Apostolische geloofsbelijdenis
e GodisdeVader
e Godisde Almachtige
e Godisde Scheppervan hemel en aarde



